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In deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE van de hemelmachten.

Bijbel Open Avonden

Al vanaf het begin dat we hier
mochten gaan dienen zijn we
gestart met de Bijbel Open
avonden. Elke avond doen we
de Bijbel open rondom een
bepaald thema. Het
bezoekersaantal varieert, al is
er inmiddels wel een vaste kern
die komt.

‘lk ben echt zo dankbaar voor
deze avonden. Mijn ogen gaan
open, ik leer zoveel nieuwe
dingen van God!’

One Basics

In januari zijn we met een klein
groepje gestart met de One
Basics training van Johan Toet.
We starten met samen eten en
behandelen daarna een les. In
deze periode gaat het over
bekering, wedergeboorte met
natuurlijk de waterdoop. We
mochten twee deelnemers
dopen! Halleluja wat een feest
was dat.

‘Zal ik het bad opzetten en met
water vullen, binnen een half
uur kunnen we je dopen
hoor.” ‘Ja doe maar!’.

Profetische
Vrouwenochtend

In januari ben ik, Henriétte, ism
Liesbeth van ‘to fire up’ gestart
met het hosten van Profetische
Vrouwenochtenden. Kleine
groepjes vrouwen aan de
voeten van Jezus.

www.hetboetje.com

Haggai 2:10b

Vorig jaar om deze tijd zaten we in onze eerste klusweek
van ons huis. Het voelt een beetje onwerkelijk, te
bedenken dat we nog een jaar geleden hier rondliepen
terwijl er nog geen meubels stonden, geen schoenen in de
gang, geen wapperende was aan de droogmolen en ga zo
maar door.

Al vanaf het begin van onze bediening sprak God over
vrede. Dat onze plek vol van Zijn vrede zal zijn. Elke keer
dat we bij ons huis waren zegenden we het huis en dit
stuk land met Gods vrede en dat zijn we blijven doen. Dit
is ook precies wat we nu heel vaak terughoren. Gods
vrede wordt op verschillende manieren ervaren. Als men
het terrein oprijdt, bij binnenkomst, tijdens gesprekken of
de activiteiten die we hosten. Bij gelovige bezoekers, maar
ook bij ongelovige bouwmannen en de pakjesbezorger van
Post NL. Gods vrede heerst op onze plek, in onze harten
en van daaruit werken wij in Zijn Koninkrijk.

Ons leven hier voelt nog steeds als een groot avontuur.
Ook de afgelopen maanden hebben we weer prachtige
dingen meegemaakt. In deze nieuwsbrief delen we er
enkele. En brengen je op de hoogte van de plannen die
God in ons hart legt om hier te (blijven) doen.

Lieve groet, Rombout en Henriétte
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In samenwerking met de Heilige
Geest ontdekken hoe je nog beter
in je bestemming kan gaan lopen
om de goede werken die God al
heeft voorbereid ook tot uitvoer te

brengen.

‘Tijdens de bediening heb ik echt
sleutels ontvangen en heb ik echt
gemerkt dat er dingen veranderd
zijn, verschoven en daar ben ik
heel dankbaar voor’.

School voor
Profetische Strijders

In september dit jaar zal ik
(Henriétte) een school voor
profetische strijders openen.

8 vrijdagochtenden van
september-november.

Mensen die al sterk in het
profetische wandelen, de
voorbidders, zij die regelmatig een
‘gebedslast’ ervaren. Zij hebben
van God een verantwoordelijke
taak als voorbidder gekregen,
maar weten lang niet altijd hoe je
hier goed mee om moet gaan. Dat
kan ontmoedigend zijn.

‘Er zijn periodes dat ik liever niet
mijn binnenkamer inga, omdat ik
bang ben wat de Heer nu weer
van me gaat vragen...’

Deze school is erop gericht om
profetische strijders toe te rusten,
op te richten en hen te helpen om

vanuit een stevig Bijbels
fundament hun taak met kracht en
autoriteit uit te kunnen voeren.

Hen mag ik dienen door Bijbels
onderwijs aan te bieden,
ervaringen te delen en te activeren
met oefeningen.

Er zullen maximaal 30 plekken
beschikbaar zijn, waarvan er al
twee gereserveerd zijn;).
Binnenkort open ik de inschrijving
via Eventbrite.
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Het Blaarmaken van de Deel

Op het moment van schrijven is juist deze ochtend de
vloer gestort. Afgelopen weken zijn de muren en vloer van
de Deel geisoleerd. Het kozijn voor de Deeldeuren is
geplaatst. Wij hebben allerlei beslissingen genomen over
de vloer en wanden. Waar komen stopcontacten, hoe
doen we het met verlichting, wat voor tafels, welke
stoelen kiezen we? Onze visie is dat we groepen hosten
op de Deel, maar hoeveel stoelen passen er eigenlijk als je
ze naast elkaar zet? Leuke en praktische dingen waar we
over nadenken en besluiten over moeten nemen.
Komende tijd zal de vloer moeten drogen, daarna kunnen
we de wanden mooi maken. Dat betekent schuren,
oneffenheden netjes maken en schilderen. Hier kunnen we
wel wat hulp bij gebruiken. We willen dit plannen in de
week van 12-19 april, de week voor Pasen dus.

Vanaf Pasen zullen we nl. elke zondag House of Miracles
XL samenkomsten hosten. Supergaaf en door God geleid,
dat zij wekelijks van onze ruimte gebruik gaan maken.
Maar dan moet het dus wel klaar zijn voor gebruik!
Overigens zal de Deel op zaterdag 12 april al voor het
eerst gebruikt worden voor een teammeeting van Rivercall
Nederland. Als zij 's middags weg zijn, willen wij direct
starten met schuren. Wil jij met tijd en je inzet in onze
bediening zaaien, laat het ons dan weten. Ook als je
ideeén hebt over hoe jij op andere manieren misschien
kan meebouwen aan ons bouwen dan horen we dat
graag! Laat het ons weten via mail of telefoon.

Uiteraard is zaaigoed door financién ook nog steeds
mogelijk en zeer welkom! (www.hetboetje.com/zaaien)

Bestuur en wachters

Bij onze bediening zijn meer mensen betrokken dan alleen
wij. Naast al een heleboel financiéle partners waar we heel
dankbaar voor zijn, hebben we ook geestelijke partners.
Onze Stichting heeft namelijk een bestuur. Eens per
kwartaal ongeveer zitten we bij elkaar en bespreken we
wat er zoal binnen de stichting gebeurt. Ons bestuur
bestaat uit Jaap Boersema (voorzitter), Annewieke
Tigelaar (penningmeester) en Rombout (secretaris). Dit lijkt
heel zakelijk, maar zo ervaren wij het niet. Elke
vergadering starten we namelijk met in stilte luisteren naar
wat God wil zeggen door beelden, bijbelteksten etc over
de stichting of over onze persoonlijke levens. Bij al ons
werk willen we namelijk dat God ons leidt en bestuurt.

Hiernaast hebben we een wachtersteam dat voor ons op
de bres staat. Zij staan voor ons op de uitkijk. Zij vullen de
geestelijke gaten, zij waarschuwen, kondigen aan en
kijken met ons mee wanneer we tegenstand ervaren.

Het werk wat we mogen doen is prachtig, maar dat
kunnen we niet op eigen kracht. In het geestelijke is veel
meer gaande dan wij met onze ogen kunnen zien.
Anderen helpen ons hiermee en zijn ons zo tot zegen. We
Zijn blij en dankbaar voor deze mensen om ons heen.
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