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—UWS

Proef en geniet de goedheid van de Heer, gelukkig de

mens die bij Hem schuilt. Psalm 34:9

Verbouwing

Eindelijk ontvingen we in
december de vergunning om
onze zonnepanelen op de door
ons aangevraagde plek te mogen
leggen. In Januari zal dit gaan
gebeuren. Zowel op de Deel als
op de zolder (het stuk boven de
Deel) is men begonnen met het
isoleren van deze ruimtes.

Lieve betrokkene

Allereerst wensen we je op deze nieuwjaarsdag natuurlijk

Gods rijke en overvloedige zegen in het jaar 2025. Zijn

Dopen rijkdom is onuitputtelijk en onze Vader deelt daar graag van

In december vond ook de eerste
doop in onze badkamer plaats.

proeven en genieten.

uit. We bidden dat ook jij in 2025 van Gods goedheid zal

We vinden het leuk om je via deze

Opdat er nog velen mogen nieuwsbrief op de hoogte te houden van het werk wat we

volgen! Wat een prachtig intiem
feest was dit. Halleluja, alle eer

aan God.

Elke vrijdagochtend bid ik een

mogen doen in Gods koninkrijk. Reageer gerust, we horen
graag van je. Veel leesplezier!

Lieve groet, Rombout & Henriétte

Terugblik laatste kwartaal 2024

‘Wat een bijzonder laatste kwartaal hebben we hier op de
Aernt meegemaakt. We ervaren allebei zo de zegen van deze
plek. De herfst met al haar kleuren was prachtig en tegelijk
afleidend moet ik eerlijk bekennen. Ik betrap mezelf er
regelmatig op dat ik gewoon wat naar buiten staar en geniet
van alles wat er te zien valt. Het uitzicht verveelt geen

moment. We proeven en genieten enorm van de goedheid van

half uur voor verborgen leed in de Heer. In de linkerkolom hiernaast delen we een paar mooie

gezinnen, srm slachtoffers en wat dingen die we mochten doen. Het is absoluut geen straf dat

God me maar op het hart legt.

we hier mogen wonen en in Gods Koninkrijk mogen dienen.
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Bijbel Open

Sinds september hebben we Bijbel
Open Avonden(BOA) gehouden. We
bespraken onderwerpen die niet zo
vaak in de gewone kerk besproken
worden. Over dat onderwerp deden
we altijd de Bijbel open om te
ontdekken wat God over die
onderwerpen zegt. Samen met de
bezoekers genieten we ervan om
met elkaar Gods woord open te
doen en het ontvangen van
openbaringen vanuit de Heilige

Schriften.

Begin november vond het laatste
vrouwenweekend plaats. (Tot de
Heer anders zegt). Wat was het een
mooi gezegend weekend.
Zaterdagmiddag kwam Claire van
ClaireHoogedoornMinistries langs
om een InnerRoomSessie te
verzorgen. We kregen prachtige
getuigenissen terug over de
ontmoeting met Jezus. Hoe
verkeerde godsbeelden werden
hersteld. Er vond bevrijding en
innerlijke heling plaats.

Vanaf januari 2025 mag ik weer
vrouwenochtenden aanbieden.
Waarbij luisteren naar God en gebed
voor elkaar rondom een thema
centraal zal staan.

One Basics 2025

Vanaf januari starten we met een
kleine groep met de One Basics. In
deze bijbelstudie (geschreven door
Johan Toet) behandelen we de
basics van het christelijke geloof. We
starten met samen eten en daarna
samen studeren.
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‘We horen regelmatig terug van onze bezoekers, gelovig of
niet, dat op deze plek vrede voelbaar aanwezig is. Mensen
komen tot rust en voelen zich gezegend. We zijn ervan
overtuigd dat dit Gods Geest is. God Zelf sprak over die
vrede toen we nadachten over Gods visie wat we mogen
betekenen vanuit onze Stichting Het Boetje en wat we in ons
logo mochten laten zien. De Aernt en het Boetje zullen
plekken van vrede zijn. Voor ons eigen gezin en voor elke gast
die hier verblijft. Of het nou voor een avond is of voor
langere tijd.

Getuigenis zaaien en 0ogsten

‘wat de mens zaait, zal hij ook oogsten’(Gal 6:7b)

Toen we in september afscheid namen in de huisgemeente
(Zwolle) hield Rombout o.a. een pleidooi voor zaaien naast
geven. We hebben daarin de afgelopen 1,5 jaar veel ontdekt en
geleerd. De eerste die dat "pakte", een jonge gast die hij een
half jaartje daarvoor mocht dopen kwam naar Rombout toe
en zei: "ik heb nooit cash bij me, vandaag 'toevallig' wel." Hij
gaf hem dat geld. Rombout stortte dat geld op de rekening
van onze stichting, dat was het eerste geld op die rekening en
sprak vanuit de Geest uit: je zal hiervoor 10-voudig
ontvangen. Rombout appte die jonge broer dat hij dat had
uitgesproken en het leuk zou vinden om het te horen
wanneer hij dat had ontvangen. Drie weken later appte hij
Rombout. Hij wilde graag meer van God zien, merken.
Terwijl hij dat tegen God zei moest hij aan dat appje denken
en vroeg God om dat resultaat. Hij had op z'n werk een flink
aantal min-uren staan, die zouden in z'n salaris verrekend
worden. Die dag kreeg hij te horen dat de uren niet meer
terug te vinden waren en dat hij dus niks terug hoefde te
betalen. Hij rekende het uit en dat bedrag was ongeveer het
1o-voudige van wat hij ons toen gaf. Voor God is niks te gek!

Zaai je mee?

Alles is mogelijk voor wie gelooft (Mark. 9:23). Ook wij zien
regelmatig oogst van ons zaaigoed. Iedereen ontvangt
zaaigoed vanuit Gods overvloed. God is niet zuinig! We
proeven én genieten ook in financiéle zegen van Gods
goedheid. Ook onze stichting heeft zaaigoed nodig. Zodat we
ook in de komende jaren kunnen blijven oogsten en zaaien.
Op onze website onder ‘geven’ en ‘partner’ kun je lezen hoe je
in onze bediening kan zaaien. Besef en geloof dat zaaien een
ander principe is dan geven. Het bijbelse principe zaaien doet
de vrucht op je hemelse rekening toenemen en brengt oogst.
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