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Nieuwsbrief

‘Ik heb lief wie Mij liefhebben, en wie Mij ernstig zoeken, zullen Mij vinden. Rijkdom 

en eer is er bij Mij, duurzaam bezit en gerechtigheid. Mijn vrucht is beter dan 
bewerkt goud en dan zuiver goud, Mijn opbrengst beter dan het beste zilver.’


Spreuken 8:17-19 HSV


Lieve betrokkenen,  

Met grote vreugde schrijven we deze nieuwsbrief. Het is alweer even geleden, maar wanneer je 
deze nieuwsbrief uit hebt begrijp je hoe druk we het afgelopen maanden hebben gehad. We 
kijken terug op een prachtig 2025. Steeds meer andere Koninklijke bedieningen maakten gebruik 
van onze Deel. We zagen bevrijdingen, bekeringen, genezingen en andere krachtige 
ontmoetingen met God. We mochten op verschillende momenten en manieren Gods liefde en 
waarheid uitdelen. In deze nieuwsbrief delen we enkele hoogtepunten en blikken we vooruit naar 
de (voorlopige) plannen voor 2026. 

We zijn ontzettend dankbaar en blij dat wij hier op deze plek aan Gods Koninkrijk mogen 
bouwen. En we kijken uit naar de mooie dingen die we in het nieuwe jaar zullen gaan meemaken. 
Veel plezier met het lezen van deze nieuwsbrief. 

Nieuwe bewoners: Begin augustus zijn Timon, Bojèn en Mika bij ons ingetrokken. Wat een zegen 
is het om met drie generaties op deze prachtige plek te kunnen wonen. We genieten enorm van 
elkaar. 
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Foto’s: Activatie 
profeteer moment 
School voor de Prof 
Strijders 

Enkele getuigenissen:
‘Ik ben geactiveerd 
om nieuwe stappen te 
zetten’ ‘Ik ben 
bevestigd en 
verwonderd dat God 
echt door mij heen 
spreekt’. ‘Het voelde 
als thuiskomen’. ‘Dit 
was next level, God 
trekt me naar een next 
level’ 

Agenda 2026: 

5 Januari: 
Genezingsdienst 

7 februari: Huiskamer 
event ‘Gods stem 
verstaan’. 

14 februari: 
Vrouwenevent HoM.

Start Huisgemeente: Dinsdagavond 30 september was 
de start van onze huisgemeente in onze huiskamer. 
Elke week komen er zo’n 6 tot 8 mensen en hebben 
we een prachtige avond met onderwijs, bemoediging 
en activatie.  

Partnerdag: In oktober hielden we onze partnerdag (zie 
foto pagina 1) . Ondanks dat er niet zoveel mensen 
aanwezig konden zijn hadden we een prachtige dag. 
Waarop we onze werkzaamheden, voortgang, plannen 
en visie konden delen. Wij konden de partners 
zegenen en hebben samen heerlijk gegeten. 

Henriëtte in loondienst van de Stichting: In november 
hebben we een aantal dagen gericht tijd apart gezet 
om in klanktaal te bidden voor Gods visie rondom onze 
financiën en voor financiële doorbraak. Tijdens en na 
die paar dagen gebeurden er een aantal bijzondere 
dingen. God maakte ons duidelijk dat het tijd was om 
Henriëtte een betaalde werknemer van de stichting te 
laten worden. Voor de stichting, en dus voor het 
bestuur, is dit een stap in geloof, de inkomsten via 
onze partners dekken de kosten hiervoor nog niet. 
Zoals we begonnen zijn geloven wij: als God een plan voor ons heeft 
voorziet Hij in wat nodig is voor dat plan! 

School voor de Profetische Strijders: In november startte Henriëtte met 14 
deelnemers deze ‘profetenschool’. Het waren zes prachtige ochtenden, met 
veel tijd voor aanbidding, krachtig en vernieuwend onderwijs, uitdagende 
activaties en profeteer-opdrachten. Mensen werden vrijgezet en geactiveerd 
om met meer kracht, wijsheid en autoriteit te wandelen in dat wat God aan 
goede werken heeft klaarliggen. Voorlopig wordt deze school niet herhaald, 
maar mogen we als groep bouwen aan onderlinge fellowship en zo een 
company of prophets zijn.  

Afronden van scholen: In december heeft Henriëtte het tweejarige 
programma van de Raising Prophet School van de Global Prophetic Allience 
uit Schotland (David en Emma Stark) afgerond.  
Ook hebben Rombout en Henriëtte samen dit jaar de School of the 
Supernatural van Faith Movement gevolgd. Beide scholen dragen bij aan de 
opbouw van ons geloof. We staan op een nog steviger fundament en weten 
waar en vooral voor Wie we staan. 

En zoveel meer: Diverse events, bijvoorbeeld Evangelisatie met Schud de 
Plaatsen, Rivercall Gelderland dag en het Vloeibaar Goud Event. De 2-
wekelijkse One Basicsgroep en de Bijbel Open Avonden zijn er ook 
geweest, hier blijven we in 2026 gewoon mee doorgaan.  
Daarnaast vele 1 op 1 gesprekken waarmee we mensen mochten helpen om 
met wijsheid en inzicht steeds steviger hun plek in het Koninkrijk in te 
nemen. 
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Start 2026: Het jaar 2026 starten we krachtig. Zondag 4 
januari uiteraard de wekelijkse HoM XL, de regiobijeenkomst 
van Noord-Oost Nederland van House of Miracles, waar 
iedereen van harte welkom is, ook als je niet in een 
huisgroep meedraait. De eerste zondag van het jaar mogen 
wij samen het onderwijs doen. Superleuk om te doen, God 
heeft al een mooi thema gegeven, wij kijken uit naar je 
komst. 

Maandag 5 januari zal Jelthe Kloens van Schud de plaatsen 
een genezingsdienst houden op onze Deel. Het belooft een 
krachtige bijeenkomst te worden. Als je nog wilt komen, 
reserveer dan even een ticket, maar wel snel beslissen want 
de tickets gaan hard. Via de agenda op onze website vind je 
een link naar Eventbrite.  

Sowieso is het een goed idee om onze agenda in de gaten 
te houden. Zo kun je makkelijk zien welke evenementen of 
bijeenkomsten we hebben. 

Net als dit jaar zullen we het jaar starten met een periode van bidden en 
vasten. In de eerste weken nemen we extra tijd om ons op God te richten 
om visie en plannen voor 2026 te ontvangen. 

Financiën: In deze weken zijn we druk bezig met ons financieel overzicht. 
Je kan deze binnenkort vinden op onze website. We zijn ontzettend blij en 
dankbaar voor een behoorlijke groei in partners. Tegelijk geloven we dat 
God nog meer mensen op ons pad zal brengen die met ons mee willen 
bouwen door te zaaien in onze bediening en in het werk wat we in Zijn 
Koninkrijk mogen doen. Afgelopen jaar zijn we ook bijzonder gezegend 
met grote eenmalige geldbedragen. Mensen die van God te horen hebben 
gekregen dat ze juist ons mochten zegenen met financiën. Hetzij op onze 
rekening, maar ook cash via (anonieme) envelopjes. Het is bijzonder hoe 
het telkens op het juiste moment kwam. Precies zoals God er van tevoren 
al tegen ons over gesproken had.  

Met vrijmoedigheid vragen we jou om erover na te denken om ook of 
misschien wel nogmaals in onze bediening te zaaien. Hetzij met geld, hetzij 
met je tijd of mankracht. We dagen je uit om jouw geld, maar ook je tijd te 
zien als zaaigoed. Weet dat wanneer je zaait, je zult oogsten. Dit is één van 
de bijbelse wetmatigheden. Mocht je hier meer over willen weten, check 
dan onze website.  

Tot slot willen we jou en je geliefden zegenen. ‘De God nu van de hoop 
moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u 
overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.’ 
Romeinen 15:13 HSV 

Lieve groet,  

	 Rombout en Henriëtte Boetje 

We zijn dankbaar voor 
de volgende mensen 
en bedieningen: 

Ons bestuur: 
Annewieke Tigelaar 
Jaap Boersema 

House of Miracles 

Faith Movement: 
Arnoud & Debora  

Rivercall Nederland 

Schud de plaatsen 
Jelthe Kloens 

Jesus Disciple 
Trainingcentre 

En zo zijn er nog veel 
meer… 

Bovenal zijn we God 
onze hemelse Vader, 
Jezus onze Verlosser 
en de Heilige Geest 
onze Leider en Helper 
dankbaar voor alles. 
Hem zij alle eer. 
Halleluja, amen. 
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